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ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

أهعْبُدُِمُخْلصًِاِلَههُِدِينِي هِ  قُلِِالَلّه

ِِ ِالنَهبِيَُ قهاله لًًِ  صلى الله عليه وسلموه مه ِعه مِله نِْعه رْكِ،ِمه نِِالشَِ اءِِعه كه ره الهى:ِأهنهاِأهغْنهىِالشَُ ُِتهعه يهقُولُِالَلّه
شِرْكههُِ كْتُهُِوه يْرِيِتهره عِيِغه ِفِيهِِمه كه  أهشْره

ِ
 

 

Eerbiedwaardige moslims! 

De khutba van vandaag handelt over ikhlas en riyaa. 

Allah, de Verhevene, heeft ons opgedragen onze 

aanbidding met ikhlas te verrichten. 

Ikhlas betekent dat wij onze aanbiddingen uitsluitend voor 

Allah de Verhevene verrichten, met als doel Zijn 

welbehagen te verkrijgen. Deze aanbidding mag noch 

gebaseerd zijn op het streven naar aanzien, noch op eigen 

voordeel, noch op het verlangen om de aandacht van de 

mensen te trekken. Anders maakt men iets anders tot een 

deelgenoot in zijn aanbidding en kent men Allah in het 

verborgene een partner toe. 

De waarde van de aanbidding ligt niet in haar uiterlijke 

verschijning, maar is verborgen in de oprechtheid en liefde 

van de intentie in het hart. 

De waarde van de aanbidding wordt niet bepaald door haar 

uiterlijke verschijning, maar door de oprechtheid en liefde 

in het hart. Ikhlas is hierbij de ziel van de aanbidding; zoals 

het lichaam niet zonder ziel kan zijn, zo kan de aanbidding 

niet zonder ikhlas zijn. 

In een hadith qudsi zegt Allah de Verhevene: “Ik ben 

Degene die het minst behoefte heeft aan deelgenoten. Wie 

een daad verricht en daarbij iets naast Mij plaatst, die laat 

Ik hem samen met datgene wat hij aan Mij heeft 

toegevoegd.” (Moeslim: Ez-Zuhd: 5 (nr. 2982) 

De aanbidding mag alleen worden verricht met de intentie 

om Allahs welbehagen te verkrijgen; er mag zich geen 

andere bedoeling mee vermengen. Anders verandert de 

aanbidding in een zonde. In deze zin zei onze Profeet 

(Sallallahu aleyhi we sellem): “Wie zijn gebed verfraait 

vanwege de blik van de mensen, begaat shirk.” (Ahmad: 

Musned) 

Ikhlas is een geheim tussen de dienaar en Allah. Noch de 

schrijvende engelen kunnen het opschrijven, noch kan de 

shaytaan het bederven. Maar het nafs kan het door het tonen 

aan anderen vernietigen. 

Een oprecht mens verricht zijn daden in het verborgene en 

in het openbaar met dezelfde zorg en toewijding. Het 

nalatige in het verborgene en het zorgvuldige in het 

openbaar is niets anders dan riyaa. Toen onze Profeet 

(Sallallahu aleyhi we sellem) zei: “Ik vrees voor jullie het 

meest de kleine shirk,” vroeg men hem: “Wat is de kleine 

shirk?” Onze Profeet (Sallallahu aleyhi we sellem) 

antwoordde: “Dat is riyaa.” (Ahmad ibn Hanbal) 

Eerbiedwaardige gemeente! 

Riyaa betekent dat men de aanbidding niet verricht om 

Allahs welbehagen, maar om de erkenning van de mensen 

te verkrijgen, hun bewondering te winnen, hun lof te 

ontvangen, aanzien te verkrijgen, voordeel te behalen en de 

verlangens van het nafs te bevredigen. Onze Profeet 

(Sallallahu aleyhi we sellem) zei hierover: “Wie een daad 

voor het hiernamaals verricht en daarin iets van het 

wereldse mengt, zal de geur van het paradijs niet 

waarnemen.” (Ahmad: El-Musned, nr. 17342) 

Eerbiedwaardige gelovigen!  

Riyaa is een verborgen ziekte van het nafs waarin men kan 

vervallen zonder het te merken. Daarom moeten wij ons 

nafs voortdurend controleren en onze intentie onderzoeken. 

Het gaat niet om de grootte van de daad, maar om of deze 

door Allah wordt aanvaard. Een kleine daad die met ikhlas 

wordt verricht, is vele malen waardevoller dan een grote 

daad die wordt getoond. Onze Profeet (Sallallahu aleyhi we 

sellem) zei hierover: “Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk 

en jullie bezittingen, maar naar jullie harten en jullie 

daden.” (Moeslim) 

Eerbiedwaardige broeders! 

Het leven is een eindeloze strijd tegen het nafs, die geduld, 

oplettendheid, inspanning en standvastigheid vereist. 

Ikhlas en liefde zijn een gave van Allah de Verhevene; zij 

kunnen niet uit eigen kracht worden verkregen. Wat wij 

echter kunnen doen, is ons toegewijd op de weg van Allah 

begeven. Wanneer wij ons wenden tot de waarheid en de 

mensen van de waarheid en ons nafs en hart met behulp van 

kennis, dhikr, geduld en oprechtheid tot Allah de 

Verhevene richten, dan mogen wij hopen dat Hij ons zal 

helpen. 

Wij beëindigen onze khutba met de volgende hadith: “Wie 

zich veertig dagen (achtereenvolgens) tot Allah de 

Verhevene wendt, bij hem zal de wijsheid vanuit zijn hart 

naar zijn tong stromen.” (Ed-Deylemi: Musnedul-Firdews, nr. 5767) 

 


